BEDEVAART NAAR BOLSWARD EN DOKKUM - vrijdag 25 oktober 2019
De afgelopen jaren zijn vanuit Zuidoost-
Drenthe en de Kanaalstreek op de laatste
vrijdag van de zomervakantie in totaal
negen keer op bedevaart geweest: zeven
keer naar Kevelaer en twee keer naar
Heede.

In goed overleg met alle pastores van de
Kanaalstreek, Emmen/Erica en
Klazienaveen en omstreken is besloten
dat we op een andere manier verder
gaan met de jaarlijkse bedevaarten. De
Kanaalstreek gaat het liefst als parochie
in mei en in oktober op bedevaart. Ook
de pastores van de parochie in
Klazienaveen, Zwartemeer, Emmer-Compascuum en Barger-
Compascuum willen graag met hun eigen parochianen op bedevaart
gaan om de onderlinge band te versterken.

Als Immanuelparochie gaan wij daarom dit jaar voor het eerst
pelgrimeren op de laatste vrijdag in de herfstvakantie, 25 oktober.
Bolsward en Dokkum zijn als reisdoel gekozen. Kortom, een bedevaart
in het voetspoor van de zalige Titus Brandsma. We beginnen in Bolsward
waar de Friese karmeliet geboren werd en is opgegroeid. Bolsward
wordt ook wel het ‘Rome van het Noorden’ genoemd vanwege de
talrijke katholieken die er (ooit) woonden en de vele roepingen tot het
priesterschap en het religieuze leven. We vieren in Bolsward de H. Mis
in de Franciscuskerk die een paar jaar geleden tot basiliek is verheven.
Vervolgens bezoeken we het naast de kerk gelegen Titus Brandsma
museum. In de loop van de middag vervolgen we onze reis en komen in
Dokkum terecht. Daar werden in 754 na Christus de H. Bonifatius en zijn
metgezellen vermoord. De H. Bonifatius is de patroon van de
geloofsgemeenschap in Nieuw-Schoonebeek en tevens van het bisdom
Groningen-Leeuwarden. Titus Brandsma was een van de
initiatiefnemers om te komen tot de huidige, prachtige bedevaartkapel.
Ook niet-parochianen zijn van harte welkom om deel te nemen. Nadere
informatie volgt.




