Eerste droevige mysterie
DE DOODSTRIJD

IN HET HOF VAN
OLIJVEN

Vrucht van het mysterie:
Het berouw over onze
zonden

Zijn zweet werd tot dikke
druppels bloed, die op de
grond neervielen. Toen
stond Hij op uit zijn gebed
en ging naar zijn leerlingen
maar vond hen van
droefheid in slaap.

(Lc 22, 44-45)

Eerste glorievolle mysterie
DE VERRIJZENIS

Vrucht van het mysterie:
De gave van het geloof

Hij is verrezen. Hij is niet hier.
Kijk, dit is de plaats waar
men Hem neergelegd had.
(Mc 16, 6)

Tweede droevige mysterie
DE GESELING

Vrucht van het mysterie:
De versterving van de zintuigen

Toen liet Pilatus Jezus geselen.
(Joh.9,1)

Tweede glorievolle mysterie
HEMELVAART

Viucht van het mysterie:
Het verlangen van de Hemel

Nadat de Heer Jezus aldus tot
hen gesproken had, werd Hij ten
hemel opgenomen en zit aan de
rechterhand van God. (Mc 16, 19)

Derde droevige mysterie
DE DOORNENKRONING

Vrucht van het mysterie:
De versterving van de geest

Zij trokken Hem zijn kleren uit
en hingen Hem een rode mantel
om. Ook vlochten zij een kroon
van doorntakken, zetten die op
zijn Hoofd en gaven Hem een
rietstok in de rechterhand.

(Mt 27,28-29)

Derde glorievolle mysterie
PINKSTEREN

Viucht van het mysterie:
De neerdaling van de Heilige
Geest in onze harten

Zij werden allen vervuld van
de Heilige Geest en begonnen
in vreemde talen te spreken,
naargelang de Geest hun te
vertolken gaf. (Hand 2, 4)

Vierde droevige mysterie
DE KRUISDRAGING

Vrucht van het mysterie:
Het geduld in de beproevingen
Zelf zijn kruis dragend trok
Jezus de stad uit naar wat
de Schedelplaats heet, in het
Herbreeuws Golgota.

(Joh.19,17)

Vierde glorievolle mysterie
TENHEMELOPNEMING

Vrucht van het mysterie:
De genade van een goede dood

Er verscheen een groot teken
aan de hemel: een vrouw,
bekleed met de zon, de maan
onder haar voeten en op haar
hoofd een kroon van twaalf
sterren. (Apk 12, 1)

Vijfde droevige mysterie
DE KRUISING

Vrucht van het mysterie:
Een grotere liefde tot God en tot
de naaste

Toen riep Jezus met luider
stem: “Vader, in uw handen
beveel Ik mijn geest”. Nadat
Hij dit gezegd had, gaf Hij de
geest. (Lc 23, 46)

Vijfde glorievolle mysterie
DE KRONING VAN
MARIA
IN DE HEMEL

Vrucht van het mysterie:
Een grote devotie tot Maria

U bent de glorie van
Jeruzalem!  ...deroemvan
ons volk! ... Wees gezegend
door de Almachtige Heer in
eeuwigheid (Judit 15, 10-11)




