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Christus’ dienstbaarheid
handen en voeten geven

Ik ben Sander Hof, 38 jaar, getrouwd met Jolanda en diakenstudent
voor ons bisdom. Ik volg mijn opleiding aan de Priester- en
Diakenopleiding Bovendonk in het Brabantse Hoeven. Dit is een
opleiding voor mensen met een ‘late roeping’. Wanneer ik echter
naar mijn roepingsverhaal kijk, dan ontdek ik dat de roeping er wel
vroeg was maar dat mijn antwoord daarop erg lang op zich heeft laten
wachten. Ik zit in de afronding van deze zesjarige opleiding en hoop
DV op 5 september 2020 gewijd te worden tot permanent diaken.
Sinds 1 september 2018 ben ik werkzaam als stagiair in de Hildegard
van Bingen parochie in Groningen, Haren en Zuidhorn. Als diaken
vervul ik graag een scharnierfunctie. Deze komt op drie terreinen tot
uiting. Allereerst in de dienst van de liturgie. In de Eucharistieviering
is de diaken de verbindingsman tussen dat wat er op het priesterkoor
gebeurt en de mensen in de kerk. Ten tweede komt dit naar voren
in de dienst van het Woord. Met het Woord van God mag ik bij
mensen komen en samen met hen onderweg gaan naar het doel dat
God met ieder van ons heeft. Ik mag bij mensen zijn in vreugde en
verdriet. Ik mag troostend, bemoedigend, lerend nabij zijn. Vaak sta
ik verwonderd dat ik zo dicht bij mensen mag zijn. Ten derde komt de
scharnierfunctie tot uiting in de dienst van de Caritas. Ik mag Christus’
dienstbaarheid eveneens handen en voeten geven aan mensen die
het op wat voor manier ook moeilijk hebben. Armen, eenzamen,
vluchtelingen, verslaafden, daklozen, enz. Door mijn wijding mag ik
in mijn leven Christus de Dienaar tonen. Ik zie er erg naar uit om dit
mooie dienstwerk in kerk en wereld te beginnen in de parochie waar
de bisschop mij naar toe zendt.




