


H. Willibrordus
* Northumbria, omstreeks 658  + Echternach, 7 november 739

patroon van de Nederlandse kerkprovincie.

Op de top van de berg zei de Heer tot de elf:
“Brengt het blijde nieuws aan alle landen.

Ik verlang naar het uur, dat de Geest als een vuur,
als een fakkel in je hart zal branden.”

Op de vijftigste dag is de Geest als een kracht
en een vlammenzee aan hen verschenen.

Eeuwenlang, hand in hand, over zeeën en land,
is die Pinksterfakkel doorgegeven.

Op het Engelse land heeft de Heer eens een man
vol gebed en liefde uitgekozen.

Willibrord hield zijn blik naar het oosten gericht,
met de elf stak hij de Noordzee over.

Hij heeft in stad en veld over Jezus verteld,
stichtte kloosters, bouwde vele kerken.

Dankzij Sint Willibrord zijn wij kind’ren van God,
gingen velen in zijn wijngaard werken.

Ook bij ons heeft de vlam van de doopkaars gebrand,
is met olie op ons hoofd geschreven,

dat de Heer in ons werkt en zijn Lichaam ons sterkt,
om het Licht der wereld door te geven.

Door zijn Geest en het levende water der doop
gaan wij Hem en ook elkaar beminnen.

En wij leven een droom, er is toekomst en hoop:
Hij voert ons een nieuwe wereld binnen.

Uitleg bij de 14 afbeeldingen van links naar rechts en van boven naar beneden: (1) Willibrord wordt 
– 7 jaar oud - door zijn vader Wilgils naar een Engels klooster gebracht. (2) Hij wordt – 20 jaar oud 
- met het ontvangen van de tonsuur (kruinschering) een benedictijnse monnik. (3) Hij ontvangt – 
30 jaar oud – in Ierland de priesterwijding en draagt zijn Eerste Heilige Mis op. (4) Hij steekt met 
zijn metgezellen de Noordzee over naar de Lage Landen. (5) Hij zoekt contact met de onverzettelijke 
Friese koning Redbad. (6) Hij begint kerken, kloosters en kapellen te bouwen. (7) Hij wordt in Rome 
door paus Sergius I tot ‘aartsbisschop van de Friezen’ gewijd en krijgt de naam Clemens. (8) Hij ver-
nietigt op Walcheren een heidens heiligdom. (9) Op voorspraak van Willibrord worden door de pest 
getroffen kloosterzusters genezen. (10) Hij doopt in een bron drie inwoners van het eiland Helgoland. 
(11) Hij zegent de Frankische koning Karel Martel. (12) Hij deelt zijn missie met Bonifatius. (13) Hij 
vermenigvuldigt de inhoud van vier flesjes wijn tot een hoeveelheid voldoende voor 40 personen. In 
Heiloo wordt brak in zoet water veranderd. (14) Hij blaast – 81 jaar oud - de laatste adem uit in de door 
hem gestichte abdij te Echternach (Luxemburg).


