
Witte Donderdag  - 18 april 2019 
In Weiteveen vieren we op Witte Donderdag ’s morgens om 9.00 uur de 
eucharistie. Net als in het verleden met parochianen en net als vorig jaar 
– in overleg met de Franciscusschool - alleen met de leerlingen van de 
groepen 7 en 8 van deze school. Dat doen we in de intieme 
parochiezaal, omdat er ’s middags samen met diaken Frans Wielens 
nog een schoolviering voor alle groepen zal zijn in de kerk. Na afloop 
van de H. Mis zal er ‘s morgens een paar uur aanbidding van het 
Allerheiligst Sacrament zijn in het kleine kamertje achter de sacristie. 
Diaken Frans Wielens zal ’s morgens aanwezig bij de Witte Donderdag-
viering in de Gerardus Majellaschool te Nieuw-Schoonebeek. 
’s Avonds vieren we Witte Donderdag (18 april 2019) in Coevorden. Ook 
dit jaar is er in de H. Willibrorduskerk om 19.00 uur een plechtige viering 
waar lectoren en misdienaren uit alle vijf geloofsgemeenschappen een 
actieve rol zullen vervullen. Opnieuw zal er tot middernacht gelegenheid 
voor stille aanbidding zijn. 
 


